
duidelijk maakt. Door terug te keren naar zijn volk. En 

door te komen tot redding. 

Dat is niet alleen het goede nieuws dat Jezus brácht (zie 

Lukas 4,18-21). Het is ook het goede nieuws dat Hij zelf 

ís. Want Hij brengt Gods vrede, Hij doet in Gods naam 

goed, Hij brengt Gods redding. De lang beloofde zegen 

van Gods redding wordt door Jezus waar. Redding door 

zijn dood, vergeving door zijn sterven aan het kruis, 

vrede door zijn lijden. Voor Israël én de volken. 

 

het evangelie van vandaag 

Als dit Gods goede nieuws is, dan is er hoop voor deze 

wereld. Want God is nog steeds koning, de God die 

terugkeert, de God die redt. En dat zal Hij aan het eind 

van de tijd definitief zijn. Dát is het evangelie: God is 

koning, Hij brengt vrede, Hij redt voorgoed.  

Dat goede nieuws moeten mensen vandaag horen. 

Want ‘er is voor alle mensen redding in de Naam van 

Jezus Christus’. Maar hoe zullen ze die redding 

ontvangen? ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal 

worden gered.’ Maar daarvoor zullen ze in Hem moeten 

geloven. En om te kunnen geloven, zullen ze over Hem 

moeten horen. En daarom hebben ze iemand nodig die 

Hem verkondigt. En daarom zijn er ook vandaag 

vreugdeboden nodig. Want ‘het is zoals geschreven staat: 

‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’’  
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Gewone Catechismus   

Vraag 14 Wat maakt geloof in Christus zo uniek? 

Christus brengt de zegen die in Abraham aan Israël en aan 

alle volken was beloofd [Genesis 12,3; Galaten 3,13-14]. 

Eerst openbaarde God zijn verlossende Naam aan Israël. 

Nu is er voor alle mensen redding in de Naam van Jezus 

Christus [Handelingen 4,12]. 

 

‘Evangelie’ betekent ‘goed nieuws’. Evangeliseren 

is dus ‘goed nieuws brengen’. Maar wat máákt het 

evangelie van Jezus Christus nu zulk goed nieuws? 

En waarom is dát ook vandaag voor ieder mens 

goed nieuws? Voor het antwoord ben je geneigd het 

Nieuwe Testament te lezen, want dáár vind je immers 

de evangeliën. Maar Gods evangelie is veel ouder. 

Begon al in de moederbelofte (Genesis 3,15). Het Oude 

Testament is al vol evangelie (zie bijv. Galaten 3,8!). In 

het Nieuwe Testament wordt nog veel duidelijker hoe 

goed Gods goede nieuws is. Ook de mensen van 

vandaag vinden nergens zulk goed nieuws als dit. En ze 

moeten het weten, want door niemand anders kunnen 

wij worden gered, de naam van Jezus’ Christus ‘is de 

enige onder de hemel die de mens redding biedt’.  

 

het evangelie van het Oude Testament 

Het Oude Testament vertelt de geschiedenis van Gods 

redding. Het is volop ‘heilsgeschiedenis’. In de 

moederbelofte beloofde God de komst van een mens 

die de slang (duivel) zou verslaan. En vanaf dat moment 

staat alles wat er gebeurt in dat perspectief. God komt 

om te redden. Die geschiedenis ‘begint pas goed’ als 

God Abra(ha)m roept. Gods beloofde redding zal 

komen via het volk van Abraham: daaraan belooft Hij 

zijn zégen. De zegen van God is het evangelie. En dat 

evangelie is om te beginnen voor Israël, maar via Israël 

vanaf het begin voor álle volken bestemd. Zo schrijft 

Paulus het in Galaten 3,8: ‘En de Schrift, die voorzag dat 

God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou 

verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan 

Abraham: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’’ 

Eerst dus aan Israël. Maar via Israël ook voor de volken. 

Een prachtig voorbeeld van Gods evangelie aan Israël is 

in het Oude Testament Jesaja 40-55. De tijd van Israëls 

ballingschap. Als er ooit een tijd was dat Israël goed 

nieuws kon gebruiken, dan toen wel. Door eigen schuld 

in ballingschap geraakt, was Israël zelf op geen enkele 

manier in staat zichzelf bij God en zijn zegen terug te 

brengen. Ze zaten gevangen, de vijand was te sterk, de 

schuld was te groot, het verleden te bepalend. Maar 

God bracht goed nieuws. Een vreugdebode kwam 

aangesteld, kondigde vrede aan en bracht goed nieuws, 

hij kondigde redding aan en zei tegen Sion: ‘Je God is 

koning!’ (Jesaja 52,7-10). 

God is koning, Hij regeert. Als de God die regeert, keert 

Hij terug naar zijn volk. Als koning is Hij ook de God 

die redt.   

 

het evangelie van het Nieuwe Testament 

God is koning. Hij keert terug naar zijn volk en wereld. 

Hij komt met redding. Dát is goed nieuws. En dát goede 

nieuws kwam Jezus Christus zelf brengen. In Hem 

blijkt God de koning te zijn, die regeert en zijn macht 


